De Varende Gemeente

Zondag 12 november was een
bijzondere dag voor de schippers.
Op die dag werd de Protestantse
gemeente van bijzondere aard De
Varende Gemeente te Arnhem
geinstitueerd in het kerkgebouw in
Duisburg. Tot heden was het
schipperspastoraat één van de taken
van de Dienstenorganisatie. Maar in
goed overleg is besloten om een
zelfstandige gemeente met een
eigen kerkenraad te vormen. Deze
gemeente is ingedeeld bij de
classicale vergadering Gelderland
Zuid & Oost. Aan deze gemeente is
ds. Dirk Meijvogel verbonden.

In groten getale was men opgetogen om deze heugelijke gebeurtenis bij te wonen. Zo
ook een delegatie van de classicale vergadering Veluwe omdat Dirk in Harderwijk woont
en er op die wijze een band met elkaar is.

Een imposant kerkgebouw vlak bij de
rivier en middenin een woonwijk. We
werden verwelkomd met klokgelui dat
tot ver te horen was. Dan weeft je je
welkom. Binnen werden we opgewacht
door een stel enthousiaste kinderen
die ons graag van een liturgie wilden
voorzien. Naarmate het
aanvangstijdstip dichterbij kwam,
werd de kerk steeds voller tot de
meeste plaatsen gevuld waren en de
dienst kon beginnen.

Mooi is het dat we in de kerk daar zo
onze rituelen voor hebben. Dat we
daarbij Gods Naam aanroepen omdat
we in Zijn tegenwoordigheid samen zijn
gekomen.

Wie zijn dan de gemeenteleden? Dat zijn mensen uit verschillende kerken die als lid of
gastlid of als vriend zijn ingeschreven in het register van de Varende Gemeente. Naast
de eigen gemeente aan de wal is dit hun thuishaven waar zij of in Duisburg of in
Mannheim zondags naar de kerk kunnen gaan. Een gemeente die veel onderweg is en



waarvan het afwachten si wie er zondags in de eredienst kan zijn. Maar wel meelevend
met de gemeente.

Samengekomen in de
kerk met het
bemoedigend woord in
een boog op de muur
waar staat:

Jezus sprecht: siehe,
ich bin bei euch alle tage
bis an der welt ende.

Daarom begonnen we
ook met een loflied:
Grote God, wij loven U.

Afscheid van een aantal
leden van de kerkenraads-
commissie die jarenlang de
gemeente gediend hebben:
Johanna Ooms, Huib
Ooms, Bram Deurwaarder
en Erik van Buren. Na een
hartelijk woord van ds.
Dirk Meijvogel kreeg ieder
eenh mooie kaars.

Maar je bent niet zomaar
gemeente. Na het besluit om een
gemeente te vormen, moet de
gemeente geinstitueerd worden.
De classispredikant, ds. Ada Rebel,
heeft dit gedaan en na de
instituering heeft zij ook ds. Dirk
Meijvogel aan de gemeente
verbonden. Zij is de classis-
predikant van de classicale
vergadering Gelderland Zuid &
Oost. Een mooi moment in de
dienst.




We zingen Lied 456 vers 1, 2 en 3 met de woorden: Zegen ons Algoede, neem ons in uw
hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

Na de instituering en de verbintenis van Dirk volgt nu de bevestiging of verbintenis van
de kerkenraad. U ziet ze hier op de foto. De te bevestigen broeders en zusters knielen
na hun ja-woord en krijgen een persoonlijke tekst. Aansluitend zingen we hen de
zegenbede toe uit Psalm 134 vers 3. De kerkenraad bestaat uit Bram Aarnoudse, Linda
Aarnoudse, Esther Goudriaan, Rinus Goudriaan, Leendert Hoogendoorn jr, Rien
Heuvelman, Cornelis Blonk, Arjan van der Dool, Juliska van der Dool, Leendert
Hoogendoorn sr, Maurits Mudde en Stefan Smeding.

De kinderen gaan
naar de
kindernevendienst.
Na het
Bijbelverhaal
maken zij een
mooie collage van
de tempel en op
iedere steen staat
de naam van een
kind. Deze collage
krijgt een
ereplaats in de
benedenzaal.




De lezingen uit de Bijbel komen uit
Ezra 3:1-13 en Johannes 2: 13 -22.
Het thema van de verkondiging is:
Eeuwig duurt Gods trouw.

Het volk viert feest want het
fundament van de nieuwe tempel is
gelegd. Ze hebben de ballingschap
achter de rug en zijn onder bekwame
leiding aan de wederopbouw begonnen.
De tempel als symbool dat God in hun
midden is. Maar kijk niet teveel naar
de buitenkant. Als Jezus komt, veegt
hij het plein schoon. Waar gaat het
om? Het gaat om de intentie, de
relatie. Ons lichaam, tempel van de
Heilige Geest. Doordat Hij ons
geroepen heeft, kunnen we als
kerkenraad en gemeente verder.

Eeuwig duurt Zijn trouw, halleluja!

Na het dankgebed door ds.
Anja van Alphen en ds. Theo
Hettema volgen nog enkele
toespraken.

We zingen het schipperslied
Gezang 467 O eeuw'ge Vader,
sterk in macht ... o wil verhoren
onze bee voor hen die zijn in
nood op zeel!

Na de zegen is er gelegenheid
de kerkenraad en predikant de
hand te geven en iets te eten.

Daarna keert ieder huiswaarts
vanuit de Apostelstrasse naar...

Dirk vertelde aan het begin van de preek iets over het ontstaan. De Gereformeerde
Kerken startten rond 1900 met erediensten in Duisburg en dan vooral voor die er
woonden. Later sloot daar ook de Nederlands Hervormde kerk bij aan. In 1961 kwam ds.



Schot en hij bracht de gemeente weer tot bloei. Hij was een schipperszoon en dat trok
schippers aan. In 1967 gingen de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde
kerk samen en er ontstond iets van interkerkelijke allure. Tot zondag viel het
schipperspastoraat onder het categoriaal pastoraat. Daar hoort ook het werk in
Nederland. Naast de zondags erediensten waarin hij voorgaat doet hij ook bezoekwerk
aan boord. Dan wordt zijn motor of auto aan boord gehesen en al varende en soms zelf
ook op de stoel van de schipper is er al varende het pastorale gesprek. Er zijn
verschillende activiteiten voor de kinderen en de gezinnen. Daar is veel belangstelling
voor.




