
Ontmoeten op de Veluwe
Editie mei 2023 - 03 Pinksteren

Wachten

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We zingen over de wind die waait
waarheen hij wilt. De zeilen bollen op, het schip komt in beweging en vaart naar nieuwe oorden. We
lezen over de vlammen op de hoofden van de leerlingen. Het vuur van de Geest dat mensen warm
maakt en aanspoort om op weg te gaan. Pinksteren is het feest van beweging, de goede
boodschap van de opstanding van Jezus Christus klinkt in alle talen en zet mensen in het
voetspoor van de Heer van de Kerk. Zoals we zingen met Lied 672:

Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwel.

Deze beelden van wind en vuur werken aanstekelijk. Ze inspireren kerkenraden en gemeenteleden
om zich niet neer te leggen bij de krimp, maar op zoek te gaan naar nieuwe wegen om het geloof te
delen.
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Theoloog Andrew Root wijst in een van zijn boeken op een belangrijk woord in Handelingen 1. We
lezen dat Jezus in de periode van zijn verschijningen tegen de leerlingen zegt: ‘Ga niet weg uit
Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben
gehoord.’ Is die opdracht om te ‘wachten’ ook niet van betekenis voor de kerk in onze tijd? Het is
dan wel belangrijk om uit te leggen wat ik met ‘wachten’ bedoel. Ik bedoel niet het lusteloze gevoel
dat je kan overvallen als je net je trein mist en op een tochtig perron moet wachten op de volgende
trein. Dit wachten - waar Jezus de leerlingen toe oproept - is niet passief, maar actief. Het wijst op
een ontvankelijke houding. Op open zintuigen, op ruimte om te ontvangen. Dat is geen makkelijke
opdracht. Veel mensen hebben voorkeur voor de actieve modus. Aanpakken, de schouders
eronder. Ik ben ervan overtuigd dat het ons als mens en als gemeente goed zou doen als we vaker
‘wachten’. Stil worden, aandachtig luisteren, lezen en bidden, geduld oefenen. Wat wijst de Heilige
Geest ons in déze situatie, op dít moment, met en dóór deze mensen? Dus niet constant druk zijn
met vragen als: Hoe zijn we over 10 jaar (nog) kerk? Hoe komen we aan voldoende vrijwilligers?
Maar: hoe ben je nu, in de verbinding met de mensen hier en nu, gemeente van Christus?

In mijn gesprekken met collega’s en kerkenraden kom ik van alles tegen. Zorgen over de toekomst,
verdriet over de krimp van de kerk, ergernis over regels… Maar ook: vreugde over kostbare
momenten. Dat zijn geen grote visioenen die opgeschreven worden in het beleidsplan. Je zou er in
je doenerigheid zomaar aan voorbij kunnen lopen. Voor mij zijn het de pareltjes in mijn werk.
Momenten waarop je samen het ‘ritselen van de Geest’ gewaarwordt. In een pastorale ontmoeting,
waarin je ervaart dat je woorden ontvangt of dat de ander jou - als pastor - bemoedigt. In de viering
van het Heilig Avondmaal, waarin je ervaart dat Jezus zélf de Gastheer is die jou nodigt aan zijn
Tafel. Momenten die je deelt met anderen, waarin je samen aangeraakt wordt door Gods Geest.

5 jaar classicale vergadering Veluwe

Op 22 september komen we bij elkaar in de Grote kerk in
Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van 5 jaar
classicale vergadering Veluwe. Pastor Jolanda
Aantjes-Lubbersen uit Hall en Voorstonden en ds. Arnolt Stijf,
docent bij de CHE, zullen beiden vanuit de eigen invalshoek
hierover spreken. Onze classispredikant, dr. Wilbert van
Iperen, leidt aansluitend het middaggebed. Daarna is er ruimte
om elkaar te ontmoeten in de omloop van de kerk. De
bijeenkomst begint om 15.00 uur. Kijk voor de uitgebreide

uitnodiging op de website. Via deze link kunt u zich opgeven.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
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http://pknclassisveluwe.nl/agenda
https://forms.gle/EXubqYM5z4pNbF888


Samenwerking gemeenten

Als een gemeente een dominee wil beroepen is er toestemming nodig van het breed moderamen
van de classicale vergadering. De kerkorde schrijft voor dat daarbij ook aandacht is voor de vraag
of de gemeente in kwestie ‘voldoende gezocht heeft naar samenwerking met andere gemeenten.’
In de praktijk is dat lang niet altijd mogelijk. Soms is samenwerking in beroepingswerk gewenst en
ook passend, maar omdat de processen in beide gemeenten ongelijktijdig zijn niet realiseerbaar.
Bovendien heeft samenwerking meer kans van slagen als je al iets hebt opgebouwd met elkaar en
als er niet alleen zakelijke motieven zijn. Al met al denk ik dat het goed is dat deze regel in de
kerkorde is opgenomen. Het houdt ons scherp: kunnen we als gemeenten wat voor elkaar
betekenen? Een paar voorbeelden: in gemeente X zijn weinig jongeren, waardoor de catechese
dreigt te stoppen. Gemeente Y zou aan kunnen bieden: jullie jongeren zijn van harte welkom bij
ons! Of: gemeente X is te klein om een predikant te beroepen of een kerkelijk werker aan te stellen.
Is het een optie dat de dominee uit gemeente Y voor 8 uur per week gedetacheerd wordt aan
gemeente X? In sommige andere classes wordt de noodzaak om samen te werken sterker gevoeld
dan in onze classis. Zie bijvoorbeeld het filmpje op Youtube uit classis Groningen-Drenthe. Ook in
onze classis denken we hierover na en zijn we met gemeenten in gesprek. Zie ook de
handreikingen ‘Vitale gemeente - Als de kerk kleiner wordt’ en ‘Samengaan, huisgemeente - Als het
alleen niet meer kan’ op de website van Classis Veluwe. Ook op de website van de Protestantse
Kerk is informatie te vinden over samenwerking.

Jaarthema Protestantse Kerk 2023-2024 ‘Ga mee!’

Met het jaarthema ‘Ga mee!’ worden gemeenten van de Protestantse
Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en
mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is
kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in
alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van
Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige
getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom
uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen
omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.” Zie

de website van de Protestantse Kerk voor meer informatie, suggesties en werkvormen.

Exposium in Lunteren

Op vrijdag 9 juni organiseert het Platform i.s.m. Museum Lunteren een
interactief Exposium. Dat is een samenvoeging van een expositie en
een symposium. De titel is: (W)aardevol Perspectief. Bij de expositie
van Wiebe van Dingen en Otto de Bruijne over de natuur, wordt
stilgestaan bij kunst en zorg voor de schepping. Drs. Carla Dik–Faber

zal hierover een gesprek leiden. Zie voor alle informatie over dit Exposium de speciale pagina op
de website van het platform kerk en kunst.

3

https://www.youtube.com/watch?v=ygg3Y6HOsoA&t=12s
https://www.pknclassisveluwe.nl/werkwijze_classicale_vergadering/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-toekomstbestendig-kerk-zijn/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/alleen-samen-kunnen-we-toekomstbestendig-kerk-zijn/
https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/
https://platformkerkenkunst.nl/nieuws/
https://platformkerkenkunst.nl/nieuws/


Bezinning op werkgemeenschap over thema: de Geest wijst de weg

Afgelopen jaar verscheen het boek ‘De Geest wijst de weg’ van ds. Marius Noorloos.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk beveelt het boek ‘de Geest wijst
de weg’ van harte aan. Hij schrijft in het voorwoord: ‘De titel De Geest wijst de weg
naar een aantrekkelijke kerk en samenleving verwoordt de richting die wordt gewezen.
De weg voorwaarts is te vinden als we gezamenlijk leren luisteren naar waar de Geest
ons leidt. De kandelaar van de gemeente moet misschien wel worden omgekeerd en
met nieuwe kaarsen gevuld worden…….’. Marius Noorloos geeft in dit boek een grote

schat aan bijbelse bezinning en praktische handreikingen. We herkennen hierin zijn eerdere werk en
zijn pleidooi om te leven uit de Bron. Hij pleit voor eerst een pas op de plaats, voor leven met open
handen. Voor een gezamenlijke missie als ‘stemvork’. Zou je het gesprek over dit thema op jouw
werkgemeenschap eens willen voeren? Dat kun je doen door het boek zelf te kopen en te
bespreken. Mocht je gebruik willen maken van een externe gesprekspartner dan kun je een beroep
doen op ds. Jelle de Kok. Hij is naast ambulant predikant, verbonden en werkzaam vanuit de
stichting Leven uit de Bron (www.levenuitdebron.nl). Contactgegevens: jelle@levenuitdebron.nl of
via 0625524481.

Jelle de Kok

Cursus ‘VerduurSamen met Franciscus’

Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Ik ging te rade bij Franciscus van Assisi
die uitnodigde tot kwetsbaar, betrokken, vredevol, eenvoudig en vooral vreugdevol
leven. Met deze thema’s ontwikkelde ik een groene en geïnspireerde leefstijl voor nu.
Via meditatieve oefeningen en vragen bij teksten van Franciscus kun je kennismaken
met deze vrolijke duurzame manier van leven. Als lezer ontdek je vervolgens wat je
motivatie is om te verduurzamen en welke beslissingen (veel) verschil kunnen maken.
Je maakt kennis met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en je krijgt vuistregels om je

energieverbruik, eten, wonen, kleding en spullen te verduurzamen.
Voor collega’s en andere groepsleiders bied ik het project ‘VerduurSamen met Franciscus’ aan. Op
5 juni 2023 is de startdag voor de nieuwe cursusleiders. De ervaringen met het boek zijn zeer
positief en één van de cursisten komt over de ervaringen vertellen. Je krijgt achtergrondinformatie,
tips over de opzet en focus van de cursus. Van harte welkom als je met de cursus aan het werk wilt
gaan of geïnspireerd wilt worden. We sluiten het seizoen af met een evaluatiedag en verzamelen in
de loop van het seizoen duurzame ideeën. Een vervolgcursus is in ontwikkeling. Met elkaar bouwen
we aan een netwerk van mensen die elkaar inspireren tot een groen en vreugdevol leven. Kom je
meedoen? Aanmelden en info: info@corinnegroenendijk.nl

Corinne Groenendijk

Symposium en promotie

Op vrijdag 23 juni 2023 om 13.45 uur verdedigt Christiaan Winter zijn proefschrift, getiteld ‘Zuivere,
eerlijke, oprechte kerkmuziek: Willem Vogel en de invloed van zijn werk op het klankidioom van de
Nederlandse protestantse liturgische muziek’ in de Aula van de Vrije Universiteit (VU) te
Amsterdam. Ter gelegenheid van Christiaans promotie vindt voorafgaand aan de verdediging een
symposium plaats. Dit symposium draagt de titel ‘Geluid & Geloof: Een symposium over de relatie
tussen klank en religieuze identiteit’ en wordt van 9.30 tot 12.45 uur gehouden in de Debatzaal van
het Nieuwe Universiteitsgebouw. Als u het symposium wilt bijwonen, dient u zich vóór 19 juni aan
te melden via registration.expertisecentrum.frt@vu.nl.
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http://www.levenuitdebron.nl


Gratis toegang database Religieus erfgoed

Kerkenraden, predikanten en kerkrentmeesters kunnen gratis een
toegangsaccount krijgen voor de nationale database van religieus erfgoed
Kerkcollectie Digitaal. Ze kunnen daarin zien wat er van hun interieur en
liturgische voorwerpen in bredere kring bekend is en is vastgelegd. Dergelijke
opname in een databestand is van belang om het cultureel erfgoed dat de kerken
vertegenwoordigen scherp in beeld te hebben.

De database wordt beheerd door Museum Catharijneconvent in Utrecht. Kerken die nog niet zijn
opgenomen of hun bestaande registratie willen actualiseren zich melden bij de afdeling Erfgoed in
Kerken en Kloosters. Voor meer informatie: www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken/.
Of het nu gaat om een middeleeuwse stadskerk of een moderne ‘vinexkerk’: een (actuele)
registratie van roerende zaken is altijd nuttig; en bewijst zijn nut extra op het moment dat er kerken
zijn die geconfronteerd worden met afstoting. De eigenaar weet dan waar de meeste zorg naar uit
moet gaan. Daarnaast is de registratie zinvol om een overzicht aan te reiken van wat er aan
cultureel bezit in Nederland voorhanden is. Ten allen tijde blijft de kerk overigens eigenaar en
daarmee verantwoordelijk voor de conservatie.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk

Je ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat je betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Zie voor actuele informatie ook de website van de classis. Voel
je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het
kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor
initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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https://kerkcollectie.catharijneconvent.nl/
https://kerkcollectie.catharijneconvent.nl/
http://www.pknclassisveluwe.nl
mailto:w.vaniperen@protestantsekerk.nl

